
 

 

 

De gunsten van de vasten 
 [ nederlands - Dutch -  [  لونلدية

 

 

Al-Imaam Ibn Qoedaamah al-Maqdisie 
 
 
 

revisie: Abo Abdillah 
bron: Moekhtasar Minhaadj al-Qaasidien 

 

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 

  
 

2012 - 1433 

 
Islam voor iedereen

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 ﴾فضل للصيام﴿
 » ة ة لونلديةالب«   
 
 
 

 
  ام بق ادل ة لقددسللإ

 
 
 
 

 بن د د لا للةييكأ :مرلجعة

 ترص  نهج للداصديق :مصدر

 
 

 
 

2012 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 3 

Alle lof behoort aan Allah.   

Weet dat de vasten een speciale gunst heeft die niet in een 

andere aanbidding is terug te vinden: namelijk dat Allah - de 

Almachtige en Majesteitelijke - het vasten aan Zichzelf heeft 

toegeschreven. Allah - Vrij is Hij van elke tekortkoming – zegt (in 

een hadieth qoedsie): 

"Het vasten is voor Mij en Ik ben Degene Die ervoor zal 

belonen."Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.  

Deze toeschrijving is voldoende als eer, net zoals het Huis (de 

Ka'bah) geëerd is door de toeschrijving ervan aan Allah in de 

Woorden: En reinig Mijn Huis... [ Soerah al-Haddj 22:26 ]  

De gunst van het vasten is vanwege twee zaken:    

1- Het is een geheime en innerlijke handeling, welke niet gezien 

kan worden door de schepping en zodoende vrij is van huichelarij 

en vertoon.  

2- Het is een manier om de vijand van Allah (de duivel) te 

verslaan. De middelen van de vijand zijn namelijk de begeerten; 

en de begeerten versterken door het eten en drinken. Zolang de 

grond van de begeerten vruchtbaar is, blijven de duivels deze 
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teisteren. Maar wanneer men de begeerten laat, worden de 

wegen voor de duivels vernauwd.    

Bron: Moekhtasar Minhaadj al-Qaasidien 
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