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Alle lof behoort aan Allah.

Amerikaanse democratie: ‘De opinie van het volk is niet

relevant’

Uit recentelijk peilingen blijkt dat de meerderheid van de
Amerikaanse bevolking tegen de oorlog in Aghanistan is. Meer
dan de helft van de ondervraagden (54%) staat niet langer
achter de Amerikaanse invasie in Afghanistan. In Groot
Britannie gaf 58 % ondervraagden aan dat de oorlog in
Afghanistan niet te winnen is. Ook in Canada is de
meerderheid van de bevolking (54%) tegen de aanwezigheid

van diens soldaten in Afghanistan.

De Amerikaanse president Obama heeft onlangs het congres
toegesproken. In zijn toespraak vroeg hij om geduld te tonen
voor de zaak in Afghanistan. Volgens Obama zal zijn nieuwe
strategie ongeveer na een jaar resultaat tonen. Obama heeft
aangekondigd dat hij 21.000 extra soldaten naar Afghanistan
zal sturen. Daarbij sluit hij niet uit dat het aantal soldaten

mogelijk hoger kan zijn indien het nodig is.



Vragen welke men zichzelf zou kunnen stellen is: ‘Is het
negeren van de publicke opiniec zoals Amerika doet
daadwerkelijk democratie?’ ‘Hoort het niet zo te zijn dat de
staat zijn onderdanen behoort te gehoorzamen in plaats van

doen wat ze zelf wil?’

Deze politieke acties laten duidelijk zien dat democratie en
haar waarden als vrijheid, gelijkheid en broederschap, niet
meer zijn dan misleidende termen, gebruikt als instrumenten
om de bevolking in bedwang te houden. Immers, de publieke
opinie is klaarblijkelijk geen reden voor Obama en zijn
kapitalistische kameraden om de oorlog in Afghanistan te
stoppen. Zij blijven gewoon schaamteloos doorgaan met het
uitmoorden van moslims, nu ook zelfs in Pakistan. Onder het
mom van ‘democratie’ proberen deze leugenachtige

bewindslieden deze oorlog tegen terreur te rechtvaardigen.

Uit recentelijk peilingen blijkt dat de meerderheid van de
Amerikaanse bevolking tegen de oorlog in Aghanistan is. Meer

dan de helft van de ondervraagden (54%) staat niet langer
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achter de Amerikaanse invasie in Afghanistan. In Groot
Britannie gaf 58 9% ondervraagden aan dat de oorlog in
Afghanistan niet te winnen is. Ook in Canada is de
meerderheid van de bevolking (54%) tegen de aanwezigheid

van diens soldaten in Afghanistan.

De Amerikaanse president Obama heeft onlangs het congres
toegesproken. In zijn toespraak vroeg hij om geduld te tonen
voor de zaak in Afghanistan. Volgens Obama zal zijn nieuwe
strategie ongeveer na een jaar resultaat tonen. Obama heeft
aangekondigd dat hij 21.000 extra soldaten naar Afghanistan
zal sturen. Daarbij sluit hij niet uit dat het aantal soldaten

mogelijk hoger kan zijn indien het nodig is.

Vragen welke men zichzelf zou kunnen stellen is: ‘Is het
negeren van de publiecke opinie zoals Amerika doet
daadwerkelijk democratie?’” ‘Hoort het niet zo te zijn dat de
staat zijn onderdanen behoort te gehoorzamen in plaats van

doen wat ze zelf wil?’

Deze politieke acties laten duidelijk zien dat democratie en

haar waarden als vrijheid, gelijkheid en broederschap, niet
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meer zijn dan misleidende termen, gebruikt als instrumenten
om de bevolking in bedwang te houden. Immers, de publicke
opinie is klaarblijkelijk geen reden voor Obama en zijn
kapitalistische kameraden om de oorlog in Afghanistan te
stoppen. Zij blijven gewoon schaamteloos doorgaan met het
uitmoorden van moslims, nu ook zelfs in Pakistan. Onder het
mom van ‘democratie’ proberen deze leugenachtige

bewindslieden deze oorlog tegen terreur te rechtvaardigen.

De werkelijke reden waarom het Westen in Afghanistan zit, is
om hun strategische belangen in de regio veilig te stellen.
Afghanistan is een belangrijk gebied voor het transporteren van
allerlei grondstoffen en mineralen in de regio. Bovendien
beschikt Afghanistan een gedegen hoeveelheid aardolie en gas.
Het democratiseren van Afghanistan is net als in Amerika zelf
een fabeltje. De huidige regering en de komende, zullen enkel
en alleen de belangen van Amerika behartigen en het volk is

wel het laatste waar naar geluisterd zal worden.



