Naar elke natie is een
profeet gezonden

Moslims geloven dat duizenden Profeten
periodiek door Allah gestuurd zijn, tenminste
één naar elke natie, als een barmhartigheid
voor de mensheid voor hun begeleiding.

In bepaalde omstandigheden, was de boodschap van de profeten
verloren, beschadigd, vergeten, verwaarloosd, of geweigerd door een
volk. Dit was één van de redenen waarom een nieuwe profeet gestuurd
zou worden, om zo opnieuw de boodschap van Allah over te brengen.

“En voor
elk volk is er een

boodschapper.”

Koran 10:47

Moslims geloven in en respecteren elke profeet die door God
gezonden is. Moslims geloven ook in alle goddelijke boeken die werden
geopenbaard aan de Profeten, bewust van het feit dat geen van deze
boeken vandaag nog bestaan in hun oorspronkelijke vorm, afgezien
van de Koran. “Hij (Allah) heeft u het Boek met de waarheid
neergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat en Hij
zond voordien de Torah en het Evangelie.” Koran 3:3

Waarom ontvangt niet iedereen direct

een openbaring?

Allah schiep het leven en gaf de mens de vrije wil en verstand,

als een test om te zien wie gewillig Zijn pad zal volgen en wie zal
afwijken. Als elk persoon een directe openbaring ontvangt, zou

het leven niet een echte test van het geloof zijn. De echte test van
iemands geloof is in het gebruik van iemands intellect en rede

te denken en Gods tekenen te erkennen, in plaats van direct te
worden aangesproken door God, die geen inspanning zou vereisen,
dat zou het geloof zinloos maken.

Hoewel Profeten directe openbaringen ontvingen,waren hun niet
vrijgesteld van de beproevingen, het profeetschap bracht veel
moeilijkheden en beproevingen met zich mee.

De laatste
profeet

Profeten werden gestuurd naar
specifieke groepen mensen, en na
verloop van tijd, waren de boodschappen
waarmee ze gekomen waren verloren of
beschadigd. Echter, werd de Profeet Mohammed

(vrede zij met hem) niet naar een specifiek volk gestuurd, maar
voor de mensheid als geheel, en zijn boodschap is bewaard
gebleven, zowel in de vorm van de Koran en de Soennah.

Aangezien de

Koran en de Soennah
bewaard zijn gebleven
en gemakkelijk bereikbaar
zijn, er is geen behoefte
aan een andere

profeet.

e De Koran is het gesproken Woord van Allah, en is vrij van
corruptie, fouten of tegenstrijdigheden. Het is een boek van de
“leidraad voor de mensheid ... en het onderscheid (tussen goed
en kwaad).” Koran 2:185
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e De Soennah is een verzameling van de uitspraken en daden van
de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), zoals overgeleverd door
zijin metgezellen en hun leerlingen. Het feit dat er duizenden van
deze geregistreerd en autenthiek zijn, maakt het erg gemakkelijk
voor iedereen om de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) goed
te volgen.

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is
de laatste profeet van alle mensen uit
zijn tijd tot het einde, met inbegrip
van de huidige en toekomstige
generaties. Hij was een perfect
voorbeeld van een rechtvaardig,
barmhartig, meelevend, eerlijk en
dapper mens. Hij, net als andere
profeten voor hem, had geen kwade
eigenschappen en streefde enkel
omuwille van Allah.

Conclusie

Profeten werden als een genade gezonden door Allah, om Zijn
boodschap over te brengen en om mensen te leren hoe ze
een rechtschapen leven te leiden. Ze hebben de beste van de
kenmerken en moeten worden gevolgd en gehoorzaamd.

De boodschap van
de profeet Mohammed is
in volledige harmonie met
de leringen van de vorige
Profeten, en bevestigt hun

boodschap.

VREDEZIJIME; IEN

Een profeet volgen is een
gehoorzaamheid aan God en
de afwijzing van een profeet is
een ongehoorzaamheid aan
God. Profeet Mohammed
(vrede zij met hem) is de
laatste van de profeten, Gods
leiding werd compleet met
zijn komst, en onze redding is
compleet met de gehoorzaamheid
aan God en Zijn laatste profeet.

“Inderdaad in de
Boodschapper van Allah
[profeet Mohammed] heb je een
uitstekend voorbeeld te volgen voor
wie hoopt in (de ontmoeting met)
Allah en de Laatste Dag, en die
Allah vaak berdenkt.”

Koran 33:21
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Allah (God), de Schepper van het universum en alles daarin, heeft de
mens geschapen voor een nobel doel: om Hem alleen te aanbidden
en om een deugdzaam leven te leiden op basis van Zijn leringen en
begeleiding. Echter kan men dit doel niet verwezenlijken, zonder
duidelijke richtlijnen te ontvangen van Allah.

Allah, de Barmhartige en de Rechtvaardige, heeft ons niet in
de steek gelaten zodat we doelloos op de aarde rondtrekken.
Om ons te informeren over ons doel, heeft Allah bepaalde
personen aangewezen om Zijn boodschap over te brengen en
te demonstreren aan de gehele mensheid. Deze mensen staan
bekend als Profeten, onder andere Adam, Noach, Abraham,
Mozes, Jezus en Mohammed - vrede zij met hen allen.

De kenmerken van de

profeten

openbaringen
Het belangrijkste verschil tussen een
gewoon mens en een profeet is dat een
profeet openbaringen van Allah ontvangt.

Alle
profeten hebben
gemeenschappelijke
kenmerken die hun een

uitzonderlijk mens

maken.

nobel karakter

Profeten waren de beste voorbeelden onder
hun mensen in karakter en gerechtigheid.
Ze leefden in gehoorzaamheid aan God,
met een uitstekende moraal en waren
altiid eerlik in woord en gedrag. Om deze
reden, verwerpen moslims volledig de
verkeerde toewijzing van grote zonden aan
de Profeten, zoals beschreven wordt in een
aantal geschriften van andere godsdiensten.

Profeten
zochten nooit naar
persoonlijke voordelen,
zoals rijkdom, hoge status of
vermogen — echter, zochten
ze alleen goedkeuring

van God.

wonderen

Veel profeten verrichtten wonderen, meestal in een gebied waar hun
volk in uitblonk. Bijvoorbeeld, het volk van Mozes (vzmh) blonk uit in
de magie; daarom was Mozes (vzmh) in staat om wonderbaarlijke
daden uit te voeren die zelfs tovenaars niet zouden kunnen uitvoeren.
De mensen van Jezus (vzmh) blonken uit op het gebied van de
geneeskunde; Daarom was Jezus (vzmh) in staat om daden van
genezing uit te voeren, boven de vaardigheden van zijn eigen volk.
De mensen van Mohammed (vzmh) excelleerde in de poézie; daarom
openbaarde Allah aan Mohammed (vzmh) de koran, die dergelijke
welsprekende woorden bevat, die geen dichter ooit zou kunnen
concurreren. Daarnaast zijn veel aan profeten waarheidsgetrouwe
voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen overgebracht. Zulke
wonderen werden alleen uitgevoerd met toesternming en hulp van
Allah, waaruit blijkt dat zij menselijk waren, en niet goddelijk.

Profeten zijn niet goddelijk

Terwijl Profeten gekozen waren door Allah de Almachtige, zijn ze op
geen enkele wijze goddelijk en mogen ze niet aanbeden worden.
Profeet Mohammed (vrede zij met hem) werd bevolen om te
zeggen, “lk ben maar een man als jij. Het is aan mij geopenbaard
dat uw God slechts één God is.” Koran 18:110

Het is duidelijk zelfs vanuit de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe
Testament, dat de Profeten niet goddelijk waren, en dat hun ook de
ene ware God aanbidden.

“En Hij [Jezus] ging een beetje verder, en viel op zijn aangezicht,
en bad...” MattheUs 26:39

“En zij [Mozes en Adron] vielen op hun gezichten...” Numeri 16:22

“En Abram [ie Abraham] viel op zijn aangezicht, en God sprak met
hem...” Genesis 17:3

Profeten hebben de nodige kwaliteiten

Allah gaf alle Profeten bepaalde kenmerken, zoals
doorzettingsvermogen, moed, leiderschap, geduld en wijsheid
zodat zij met succes hun missie konden vervullen.

Enkele voorbeelden zijn:

* Het volhouden van Noah (vrede zij met hem) in het roepen van zijn
volk tot Allah, hoewel het zeer weinig geaccepteerd werd.

* De moed van Abraham (vrede zij met hem) om eigenhandig zijn
hele gemeenschap te confronteren over hun valse overtuigingen,
terwijl hij nog erg jong was.

¢ De leiding van Mozes (vrede zij met hem) in de leiding van de
ontsnapping van zijn volk uit de meest onderdrukkende tiran van
zijn tijd - Farao.

* Het geduld van Jezus (vrede zij met hem) in het verdragen van
vervolgingen die zijn volk hem oplegde.

¢ De wisheid van Mohammed (vrede zij met hem) in het verenigen van
de vele rivaliserende stammen van Arabié, die een lange geschiedenis
van conflicten hadden, in een vreedzame gemeenschap.

De boodschap van de

profeten

“En Wij zonden
naar elk volk een

boodschapper (zeggende):

Aangezien alle Profeten werden gestuurd ‘Aanbid Allab en
door de ene ware God, brachten zij allen vermijd valse goden.”
dezelfde boodschap en hadden dezelfde

Koran 16:36

missie — om hun volk te herinneren en het
doel van het leven te leren.

Hun boodschap was om:

e Het ware begrip van God te verduidelijken en valse overtuigingen

te verwerpen

e Het ware doel van het leven te onderwijzen

e Te laten zien hoe Allah aanbeden moet
worden

“En Wij zonden
geen boodschapper dan
met de taal van zijn volk,
zodat bij bet duidelijk voor

hen zou kunnen maken

(de boodschap)..”
Koran 14:4

¢ Allah’s definitie van
rechtgeschapenheid verkondigen en
adviseren bij zondig gedrag

* De beloning beschrijven voor
gehoorzaamheid (Hemel) en waarschuwen
voor de straf voor ongehoorzaamheid (de Hel)

e \erklaren van vaak verkeerd begrepen kwesties
zoals de ziel, engelen en geesten, het hiernamaals en het lot

De belangrijkste focus van alle profeten was om het concept van
God te verduidelijken: dat Hij geen partners of gelijken heeft, en
dat alle aanbidding uitsluitend moet worden gericht op Hem. In
de Koran, zijn er tal van voorbeelden waarbij de profeten deze
boodschap verkondigden:

Noah (vrede zij met hem) heeft gezegd [Koran 7:59],

“O mijn volk! Aanbidt Allah!
Je bebt geen andere goden naast Hem.”
Abraham (vrede zij met hem) heeft gezegd [Koran 21:66],
“Aanbid je dan in plaats van God

datgene wat u geenszins kan baten noch schaden?”

Mozes (vrede zij met hem) heeft gezegd [Koran 7:140],

“Zal ik u een andere god dan God zoeken,
terwijl Hij u boven de volkeren heeft verheven?”

Jezus (vrede zij met hem) heeft gezegd 3:51],

“Voorzeker, God is mijn Heer en uw Heer;
aanbidt Hem daarom, dit is bet rechte pad”

Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd [Koran 18:110],

“Ik ben slechts een mens zoals jullie,. Het is aan mij geopenbaard dat
uw God slechts één God is. Laat daarom degene, die op de ontmoeting
met zijn Heer hoopt, goede daden verrichten en bij de aanbidding van

zijn Heer niemand anders met Herm vereenzelvigen.”

Deze boodschap was consistent door de generaties heen, en
benadrukt het belang van het hebben van het juiste geloof in God.



